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Welkom  
 
Onze Hulp 
 
Gebed 
 
De Paaskaars wordt ontstoken 
 
We luisteren naar Psalm 23 
 

De Heer is mijn Herder! 
’k Heb al wat mij lust: 
Hij zal mij geleiden 
Naar grazige weiden; 
Hij voert mij al zachtkens 
Aan waatren der rust. 
 
De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel: 
Hij brengt mij op wegen 
Van goedheid en zegen; 
Hij schraagt m’, als ik wankel; 
Hij draagt m’, als ik viel. 
 
De Heer is mijn Herder! 

Hem blijf ik gewijd; 

’k Zal immer verkeeren 

In ’t huis mijnes Heeren: 

Zoo kroont met haar zegen 

Zijn liefde m’ altijd. 

 

Verhaal van Jeb 
 
Verhaal van de kleinkinderen 
 
 
 
 
 



Lied: Daniël Lohues ‘Hier kom ik weg’ 
 

Je moeten der van haoln 
Dat is wat ik doe 

Bekend terein, vrumd genog 
Hoe 't rök en vuuld, hoe het lek en klinkt 

Elke straote ken ik, elke bocht 
Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze elders in het land 

Dan zeg ik, insgelijks, u ook, a'j 't zien van dizze kant 
 

Hier kom ik weg, veur mien hiele leben 
Ben 'k met dizze horizon verweben 
Hier kom ik weg, hier stiet ons huus 

Bliekbar kom ik daor altied weer terecht 
Hier kom ik weg 

 
 

Hier bennen die paar mensen 
Zunder wie 't niks is 

Bekend gedrag, vrumd genog 
De wiede wereld is der wel 

Via draod en golven 
Waormet ik vaak 

Naor gruuner grös heb zocht 
Naor de verste verten 
Wul ik altied wel hen 

Mar dat gevuul dreijt zich weer um 
Zo gauw as ik daor ben 

 
Lezing Psalm 23 
 
Overdenking 
 
Annet: Gedicht ‘Dementie’ 
 
 
 
 
 
 



Lied: Dementie ‘Mag ik dan bij jou’ 

Als het mistig wordt 
en als ik dan ga dwalen. 

Mag ik dan bij jou? 
Als ik eenzaam ben 

en ik niet word begrepen. 
Mag ik dan bij jou? 

Als ik verdrietig word 
en niemand weet een reden. 

Mag ik dan bij jou? 
Als ik onrustig ben, 

omdat ik alles kwijt ben. 
Mag ik dan bij jou? 

Mag ik dan bij je schuilen, 
als ik het niet meer weet. 
En ook als ik moet huilen, 

als ik je naam vergeet. 
Want als ik bij jou mag, 
als jij mijn angsten sust 

en mij je aandacht geeft, 
dan kom ik weer tot rust. 

Als de tijd verdwijnt 
en ik me niets herinner. 

Mag ik dan bij jou? 
Als ik niet zeggen kan, 
wat ik wou vertellen. 
Mag ik dan bij jou? 
Als de mist optrekt, 

omdat het einde nadert. 
Mag ik dan bij jou? 

Als ik jouw liefde voel 
en ik voel me veilig. 
Mag ik dan bij jou? 

 

 



Mag ik dan bij je schuilen, 
als ik het niet meer weet. 
En ook als ik moet huilen, 

als ik je naam vergeet. 
Want als ik bij jou mag, 
als jij mijn angsten sust 

en mij je aandacht geeft, 
dan kom ik weer tot rust. 

Als het einde komt 
en als ik dan bang ben. 

Mag ik dan bij jou? 
Als het einde komt, 

wil jij dan niet vergeten: 
‘Ik hield heel veel van jou!’ 

Tekst: Hans Ciermans, gezongen door Kim Jonk 

 

De gedachtenissteen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dankwoord van Klaas Jan 
 
Gebed 
 
 
Slotlied: Wat de toekomst brengen moge 
 

Wat de toekomst brengen moge, 
Mij geleidt des Heeren hand; 
moedig sla ik dus de oogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig kalmen moed! 
 
Heer, ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft gelooven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
als ik in Uw hemel kom! 
 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand 
loop ik met gesloten oogen 
naar het onbekende land. 

 
Zegen 
 
Wij vervolgen de dienst op de begraafplaats 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


